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				05 h 15 Vigiles

07 h 30 Lauds

! 10 h 00 Derde and Mass !

12 h 45 Sext

14 h 15 Geen

18 h 00 Vespers (week)

17 h 00 Vespers (sam/Sun & feestdagen)

20 h 30 Voldoet
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Elke pagina zou uw zoekopdracht beantwoorden.

Hier ontdekt u allerlei informatie over de geschiedenis van de abdij,


	op zijn schema en belangrijke feesten,
	voor de levensomstandigheden en, uiteraard, de betekenis van het monastieke leven, etc ...



Dit zijn allemaal legitieme vragen en onderwerpen van reflecties. Echter, kan je je voorstellen, kan niet alles gezegd worden met woorden en foto's. Het is God zelf die ons leven. Het spreekt tot ons hart en de jouwe. Dankzij deze computer handleiding, open jezelf om Zijn aanwezigheid in ons monastieke land. Dit is mijn huis hoop vreugde die bloeit elke ontmoeting, ook op afstand. Vrede aan u!


				 

				
		
								
									
				
	
			

			
		 
		
		
		
		
		
		
		
	





				

			

			
				
					
			
				
		

	 
		
		
				
					
				Story:

			
				Die Wurzel unserer klösterlichen Gemeinschft befinden sich in Frankreich, es ist die Abtei Saint-Maur von Glanfeuil. Wiederbelebt von den Mönchen der Benediktinerabtei von Solesmes im Jahre 1856.


1901 aus Frankreich durch antireligiöse Gesetze ausgewiesen


Baronville in Belgien wurde die neue Heimat.


1910 Gründung und Bau der Abtei Clervaux (Luxemburg)


1941 durch die Besatzungsmacht ausgewiesen.


Man fand wieder Zuflucht in Belgien (in Chanly, Scy,Rochefort)


1945 Rückkehr nach Clervaux


				 

				
		
								
									
				
	
			

			
				
					
				Adresse:

			
				Abbaye Saint-Maurice

1, place de l'abbaye

L-9737 CLERVAUX

Grand-Duché de Luxembourg

Tél: 00352 / 92 10 27

Fax: 00352 / 92 01 44

E-mail: abbaye-clervaux@cathol.lu
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